
 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid vandaag. Ik weet dat dit bijzonder veel betekent voor de 

bevolking van Israël, die de zwaarste terroristische aanslag sinds lange tijd heeft ondergaan.  

Ik ben er trots op dat we hier vandaag zo talrijk aanwezig zijn. Dat wij hier nu staan, voor het 

Europees Parlement, betekent iets. Dat we zijn bijeengekomen in de Simone Veil-agora, is van 

symbolisch belang. Onze stem telt, en ons krachtig verzet tegen terrorisme is cruciaal.  

7 oktober zal als een zwarte dag de geschiedenis ingaan. Joden werden vermoord, simpelweg 

omdat zij joods waren. Dat is niet de eerste keer. Nu gebeurde het in Israël zelf.  

Wij zijn hier bijeengekomen met de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de 

Europese Commissie, en u allen, om samen onze solidariteit te betuigen, de verschrikkelijke 

terreurdaden en moorden te veroordelen en de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars te 

eisen.  

Europa wil helpen onderhandelen om tot een oplossing te komen, maar ik heb het al eerder 

gezegd en ik herhaal het nogmaals: terrorisme kan niet gerechtvaardigd worden.  

Hamas is een terroristische organisatie. Zij vertegenwoordigen niet de legitieme aspiraties van 

het Palestijnse volk. Zij bieden geen oplossingen, maar zijn uit op bloedvergieten.  

Laat me duidelijk zijn. Op 7 oktober heeft Hamas meer dan duizend onschuldige baby’s, 

kinderen, vrouwen en mannen vermoord. Zij houden nog steeds bijna 100 mensen gegijzeld. 

Zij hebben het vuur geopend op honderden jongeren tijdens een festival, waarbij zij willekeurig 

mensen, onder wie EU-onderdanen, hebben vermoord. Zij hebben jonge kinderen ontvoerd. 

Zij hebben overlevenden van de Holocaust uit hun huizen gesleurd. Ze hebben dode mensen 

als trofeeën rondgereden. 

Dit is niet het moment om te wijzen op fouten van anderen. We hebben het hier over terreur in 

de allerergste vorm.  

Ambassadeur Regev, bedankt voor uw aanwezigheid vandaag. Dit is Europa. Wij staan aan uw 

zijde. 

Mag ik u nu allen vragen om een minuut stilte te houden om de slachtoffers te herdenken?  

 


